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Bismillahirrahmanirrahim... 


Her meclisin, her hamlenin, her adımın olduğu gibi, bizlere bu amelimizin de hakkı olan besmele-i şerifi 
söyleten yüce Allah'a hamd ederiz. Kendisinin yolunu, göğün bereketinin yeri bembeyaz karla boyadığı bir 
diyarda yolumuzu kaybetmemek için izlediğimiz rehberi izler gibi, adım adım, usve-i hasene ile takip 
ettiğimiz Resulullah'a (sav), ailesine ve ashabına ise salat ve selam ederim. İz bırakan her canlının izinin 
birbirine karıştığı, devletsiz kalmış İslam Ümmetinin çığlıklarının her gün ziyadeleşecek bulutlara yükseldiği, 
insanı insan yapan erdemlerin yerini batı popularizminin devraldığı şu fetret döneminde, bir nebze de olsa 
ümmetimizi vasat olana tevcih etmek için bu çalışmamızı başlattık. Yüce Allah'tan temennimiz, amelimizi 
bereketlendirmesi ve bu bereketten doğan faydanın emeği geçen tüm müslümanlara ecir olarak dönmesi¬ 
dir. 


Malum olduğu üzere, genelde tüm dünya, özelde ise Ortadoğu İslam coğrafyası, Batı aleminin baskın, 
sömürgeci, zâlim ve adaletten baîd muhasarası altında inim inim inlemektedir. Bu durumun bu hale gelmesi 
nasıl ki ilmin itibarsızlaştırılıp, cehaletin yaygınlaştırılması tariki ile gerçekleştirildiyse, hastalığımızın tedavisi 
de bu tarikin aksi yönde devirdaim etmesi ile mümkündür. Bu halde doğru olan, cehaletin ve karanlığın 
itibarsızlaştırılıp, ilmin ve doğru rivayet zincirlerinin yaygınlaştırılmasıdır. Bu hamle ancak Ehli Sünnet ve'l 
Cemaat akidesi etrafında toplanan ümmetin, fırkalara ayrılmasına izin vermeden furuattaki ihtilafların 
görmezden gelinmesi ile mümkündür. Bu zamana kadarki telif ve mecelle çalışmalarımızda her daim 
ümmete bu doğru üzerinden yayın yaptık. Allah'ın izniyle bu dergimizde de bu menheci devam ettireceğiz. 
Var olan tüm iyilikler Allah'tan, tüm kötülükler ve hatalar ise bizlerin nefislerindendir. 


Tüm yayınların ve tercümelerin hakkı dergi yayıncısına aittir. Kullanmak, yaymak, haber sitelerinde yayınlamak serbesttir. Serbest olmayan yazıları ya da tercümeleri kendisininmiş gibi göstermek, rıza-yı İlahî için yapılmış isleri dünyevi çıkar icı 
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Prof. Dr. BOBBY SALMAN SAYYID - Leeds üniversity 


Dünyanın büyük güçlerinin önemli bir kısmı, kendilerini ya memleketinin kaybettiği 
toprakları geri isteyen (Rusya Federasyonu, Çin, Hindistan) ya da Avrupa Birliği gibi 
diasporik (dağınık) bir halde yaşayan huzursuz Müslüman nüfusları ile karşı karşıya 
buluyor. Kendilerini Müslüman olarak tanımlayan dünyadaki insanların bu önemli 
gruplarından birinin, mevcut dünya güç bölünmesinden hoşnut görünmediği 
sonucundan kaçmak hayli zor. islami bir büyük gücün yokluğu, Müslümanların 
küresel düzeyde temsil edilmemiş halde kalmalarından başka neyin göstergesi 
olabilir ki? Şimdi, Müslüman ülkelerde yaşayan pek çok Müslüman'ın devletlerinin 
korumasına sahip olduğu ve tüm Müslümanlar için konuşacak spesifik bir Müslüman 
büyük gücünün bulunmamasının gerçekte sorun olmadığı düşüncesi dillendirilebilir. 
Aslında, böylesi tek bir varlığın bulunmasının İslam’ın tek bir yorumunu empoze 
edebileceği ve bunun da Müslümanlar arasında ardı arkası kesilmeyen çatışmalar 
için davetiye olduğu yorumu da seslendirilebilir. Ancak, bu tür bir gerekçelendirme, 
devlet politikasıyla devletin kendisinin ne olduğu gerçeğini birbirine karıştırmaktan 
başka bir şey değildir. Büyük bir güç egemendir, bağımsız bir politikanın peşinden 
gidebilme kapasitesine sahiptir. Pek çok Müslüman ülkenin kendi başkentlerinde değil 
yabancı başkentlerde belirlenen politikaları izleyen hükümetler tarafından yönetildiği 
söylenebilir. Hükümetlerinin kendi halklarının değil de VVashington'ın desteğine bağlı 
olduğuna inanan ve öyle hisseden çok sayıda devlet bulunmakta. 






LAWRANCE WILKERSON - Eski ABD Savunma Bakanlığı Şefi 


Bu, arkasında bir çok yöneticinin olduğu bir hamleydi. Benim patronum da onlardan 
birisiydi. Bu, başkanın konuşmalarında bahsettiği gibi tek bir lider tarafından yönetilen 
bir operasyon değildi. Dick Cheney ve diğerlerinin dönemindeki durum ise gerçekten 
önemliydi. Şayet böyle bir idare sisteminiz varsa insanlar her yere rahatça gidebilir. 
İsraili müdafaa etmek için onlar adına savaşan kişilere sahip olabilirsiniz. Orta Doğu’ya 
özgürlük ve demokrasi götürmek için savaşan kişilere sahip olabilirsiniz. Ve buna 
benzer daha bir çok şeye... Elinizdeki bir çok kişi (asker), El-Kaideden korkmasına 
rağmen onlarla savaşıyor, çünkü başkan onları, El-Kaide’nin Bağdad (Saddam Yönetimi) 
ile bağlantısı olduğu konusunda ikna etti. Ama bu da sonradan fiyasko çıktı. Lâkin 
bana sorarsanız, bizim Irak’a girmemizin gerçek sebebi, çölün altındaki 200-300 
milyon varillik petrol kaynaklarıdır. Başkan Malikî yaptığı açıklamada 7 yıl içerisinde 
günde 13 milyon varil petrol çıkarabilecek seviyeye ulaşılacağını söyledi. Bu Suudi 
Arabistan’ı şok etti. Çünkü Suud’un petrol rezervi artık tükenmeyle karşı karşıya, 
işte bu yüzden bizim Irak’a neden gittiğimizi artık biliyorum. 



CLIVE STAFFORD SMITH - Reprieve İnsan Hakları Derneği Yöneticisi 


“İşkence hiçbir zaman doğru sonuç vermez” sözü doğru mudur? Tabii ki yanlış. Demek 
istediğim senin canını yakarak adını çok daha çabuk bir şekilde öğrenebilirim. Bu mümkün. 
Fakat sorulması gereken soru bu değil. Sorulması gereken soru : “işkence, yaşadığımız 
dünyayı daha güvenli bir hale mi getiriyor, yoksa insanları aksine mi teşvik ediyor”... 

Şimdi geçtiğimiz 10 yıla bakacak olursak, acaba Cuantanamo’da yaptıklarımız, üzerinde 
yaşadığımız dünyayı daha güvenli bir hale mi getirdi? Yoksa işleri çok daha zora mı soktu? 


MARWAN SHEHADEH- İslami Hareketler Tarihi Uzmanı 


Güvenlik, askeriye ve politik harb birbiri ile paraleldir. Burada veirlen medya savaşı, 
güvenlik ve askeri alanda verilen savaştan çok daha şiddetlidir. 


MICHAEL SCHEUER - CIA 1982 - 2004 


Bizim siyasi liderlerimiz hala daha var olmamış bir düşmanla savaşmayı sürdürüyorlar. 

Biz anlaşılmaz bir faşist düşünce ile hareket ediyoruz. Müslüman dünyasının, Amerikalıların 
ellerindeki özgürlük, bağımsızlık, kadınların iş hayatına empoze oluşu gibi niteliklerine 
düşman olduğunu sanıyoruz. Halbuki bu düşmanlığı israili desteklememiz, Suudi polis 
devletini desteklememiz, Arap yarımadasında, Irak ve diğer yerlerde birlikler 
bulundurmamızla ilgili olduğunu hala anlayamadık. İşte bu yüzden ne kadar büyük 
istihbarat ağınız olursa olsun, Amerikan dış politikası böyle devam ettiği sürece bu hiçbir 
işe yaramayacaktır. Bizler sadece sayı olarak büyüyeceğiz, nitelik olarak değil. (...) Başkan 
Obama’yı ya da eski Başkan Bush’u dinlerseniz, onlara göre hala Müslümanların bizim 
özgürlük ve bağımsızlığımızdan nefret ettiğini, bu yüzden de onları yakalayıp öldürdüklerini 
söylediklerini duyarsınız. İşte Usame bin Ladin’i öldürdük. Bunun savaşı kazanmak için 
büyük bir adım olarak gördük. Biz Bin Ladin’e odaklandık. Halbuki El-Kaide, her ne kadar 
Afganistandaki durumda büyük pay sahibiyse ve orada güçlüyse de, artık Pakistan, Yemen, 
Kuzey Afrika, Somali, Irak ve Filistinde de son derece güçlü. 


TOM FRIEDMAN - The New York Times 


Bin Ladin bizi gerçekten mahvetti. Bu yüzden de 21. yüzyıla girdiğimiz ilk yıllarda 
vaktimizi hep boşa harcadık. Böylece delik büyüdü, elimizdeki siyasi güç zayıfladı. Elimizde 
doğru hareket edebilmemizi sağlayacak bir siyasi gücü toparlayamaz olduk. Bu yüzden 
de bu ekonomik krizden kurtulmak için gereken doğru adımları atamıyoruz. 



Bence cihad ameli sürdürülmelidir. Bu da ilk olarak 
düşmanımız olan İsrail’e karşı olmalıdır. Bu üzerinde ittifak 
ettiğimiz ortak düşmanımızdır. Şayet arapların içinde 
İsrail’in bizim düşmanımız olmadığını düşünen varsa o ne 
araptır ne de Müslümandır. Yani pusulamızın yönü 
düşmanımıza dönmelidir. Aramızdaki farklılıklar ne olursa olsun, 
silahlarımızın namluları düşmanımıza dönmelidir. Zira bu bizi 
birleştirecek olan tek şeydir. 

ABDULBARİ ATWAN 
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Tarih boyunca bazi ailelerin çok parası, bazılarınınsa etki gücü olmuştur. Bazı 
ailelerde ise ikisi birden vardır ve bunlar birbirlerini kesinlikle tanıyorlardır. İnsanlar 
arkadaşlarıyla konuşurlar bu da her zaman böyle olmuştur. Genelde hata yapanlar da 
böyle insanlardır. İngilizlerin bir lafi vardır; "Güç Yozlaşır." Gerçekten yozlaşır zeki 
olduklarını, her şeyi bildiklerini sanırlar ama sonunda her şeyi berbat ederler, 
kraliçe artık Orta Doğuyu kontrol edemiyor. Aslında İngiliz kraliçesi artık 
iiîçbirşeyi kontrol edemiyor. 


TI)RQU1E. 


Rusya Nüfuzunu Genişletme Peşinde 


diphnmtıqij£^M 

Rus hükümeti, farklı haber ve görüşlere yer vermek gerekçesiyle uluslararası radyo ve televizyon kuruluşlarına finansman sağlıyor. Devlet destekli Sputnik 
radyosu ve internet sitesi... VVashington'da Beyaz Saray'ın hemen yakınında bürosu var ve 1 Temmuz'da yayınlarına başladı. Eskiden Russia Today adıyla bilinen 
ve İngilizce yayın yapan RT'nin de VVashington'da bürosu vardı. İki kuruluşun da Avrupa'da hatrı sayılır bir kitlesi var ve dünyanın diğer bölgelerine de ulaşmak 
istiyorlar. Ancak bu yayınları, Kremlinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle çok sayıda eleştirenler de mevcut. Peter Eltsov, Kuzey Carolina da Ulusal 
Savunma Üniversitesi' nde uluslararası güvenlik profesörü. Geçen ayki Sırbistan ziyaretinde, Rusya'nın haber kuruluşu Sputnik'e mülakat verdi. Eltsov Sputnik'in 
görüşlerinin tamamen Kremlin etkisi altında olduğunu söylüyor: "Haklarım teslim etmeliyim, sözünüzü bölmüyorlar, sizle konuşuyorlar. Ama 
özellikle, Ukrayna, Kafkaslar ve Avrupa siyaseti konularında mesajları ve soruları yüzde yüz Kremlin yorumları. Sanki doğrudan Kremlin basın 
sözcüsünü dinliyormuş gibi oluyorsunuz." Eltsov, Sputnik Belgrad stüdyolarının son derece modern teknolojiyle donatılmış olduğunu da belirtiyor: 
"Belgrad'da çok güzel bir stüdyoları var. Mâli olarak çok iyi destekleniyorlar. Şehrin tarihi Stari Grad bölgesindeler ve birçok dil konuşan çok iyi eğitimli elemanlar 
var." Rus devletinin desteklediği basın kuruluşları, seyircilerine kablolu yayınınlarla, uydu üzerinden, internetten ve sosyal medya üzerinden ulaşıyor. Russia 
Today televizyon yayınları uydu ve kablolu üzerinden 100 ülkede milyonlarca eve giriyor. İngilizce yayın yapan uluslararası kanalın dışında RT'nin Arapça ve 
İspanyolca yayınları da mevcut. Ancak hem Sputnik hem de RT etik dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu 
kuruluşların cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi Marrine le Pen lehine etkilemeye çalıştığını söylüyor: "Russia Today ve Sputnik, kampanya boyunca 
nüfuz yaratmaya çalıştı. Sürekli olarak hakkımda doğru olmayan yayınlar yaptılar." Ancak Sputnik editörleri ve programın sunucuları amaçlarının ana 
akım haber kuruluşlarında olmayan bilgileri ve görüşleri ortaya koymak olduğunu belirtiyor: "Ana akım medyada, daha çok yerleşik görüşleri savunan 
insanlar görürsünüz. Önceden onaylanmış görüşler ne ise onu konuşurlar." (Amerikanın Sesi-21 Temmuz 2017) 


Elinizde güç var ama güç yozlaşıyor. Hata yapıyorsunuz ve düşüşe geçiyorsunuz. Şu 
anda Amerika'nın başına gelen de bu. Çok fazla güce sahipti. Dünyanın en zengin 
ülkesiydi ama hatalar yapıldı ve şu an Amerika dünyanın en büyük gerilemesini 
yaşıyor. Tarihte hiç bir ülke Amerika'nın içinde olduğu kadar borca batmamıştır. 
Gerileme devam ettikçe hatalar da artıyor. Bu da parası olanların güçlenmesine 
neden oluyor. Batı düşüşteyken şu anda Asya bölgesindeki ülkeler hızlı bir 
ivmeyle yükseliyor. JIM ROGERS 


Onlar Amerikancı İslam'ı istiyorlar. Onlar abdesti bozan 
şeylere fetva veren, ama Müslümanların siyasi, iktisadi ve içtimai 
durumlarına fetva vermeyen İslam'ı istiyorlar. Hayata hükmet¬ 
meyen İslam, İslam değildir. Onu hayatına geçirmeyen Müslüman, 
Müslüman değildir... I Batıklardan nefret ediyorum, 
Amerika'dan nefret ediyorum; ama daha çok Amerika'nın 
vicdanına sığınan Müslümanlardan nefret ediyorum. Özgürlüğün 
yumruğu, zulüm karşısında kanayabilir. Fakat öldürücü darbeler 
daima onundur. Özgürlüğün hiç şüphesiz bir karşılığı vardır. 
Esaretin "esaret" olabilmek için kurbanlar verdiği gibi, özgürlük 
de özgürlük olabilmek için kurbanlar vermesin mi? Ya bütünüyle 
izzet, şeref ve özgürlük olan yüce Allah'a kulluk.. Ya da tamamıyla 
zillet ve mahkumiyet olan Allah'ın kullarına kulluk.. Dileyen 
dilediğini seçsin! 


İngiliz dışişleri bakanlığında çalıştım. Büyükelçi oldum. 20 yıl boyunca diplomatlık yaptım. Vatansever bir İngiliz olmaktan her daim gurur duyardım. İlk kez İngiltere büyükelçisi 
olup bayraklı arabama ilk bindiğimi hatırlıyorum da... Birleşik Krallık bayrağı havada dalgalanırken benim de boğazım düğümlenmişti. Benim için çok gurur dolu bir andı. Ancak eli 
olduktan altı ay sonra anladım ki biz ve Amerikalılar, insanları işkenceye uğramaları için paketleyip gönderiyorduk. Bu insanların bazıları ise işkenceye dayanamayarak 
ölüyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere bu olayların sonucunda Dünya görüşüm de değişti. Aynı zamanlarda yaklaşık bir ay içerisinde BM Güvenlik Konseyi'nin kararına aykırı bir 
şekilde Irak'ı işgal ettik. Bu işi sadece Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan yapmadık. Bu durumu Güvenlik Konseyine götürsek reddedileceğimizden %100 emindik. Bir İngiliz 
diplomatı olarak bu kararın alınması sırasında gerçekleşen bütün iş yazışmalara tanık oldum. Bunları biliyorum çünkü Irak'ın sahip olduğu iddia edilen kitle imha silahlarını 
izlemekle görevli FCO biriminin başındaydım. Size kesin olarak Irak'ın kitle imha silahlarının olmadığını söyleyebilirim. Bu bir hata değildi. Bu bir YALANDI. Bence Birleşik 
Krallıkla gurur duymak gerçekten imkansız. Libya'daki felakete bakacak olursanız orayı bombaladığımızı görürsünüz. Nato'yla birlikte bombardımanlar yaptığımızda 15 bin insan 
öldürdük. Bunları BBC Nevvs'da asla duyamazsınız. Bu olaylardan sonra Libya daha güzel bir yer haline geldi mi ? Hayır... Özbekistan'da Enron'un petrol anlaşmaları 
imzaladığını gördüm. Bush hükümetinin üst düzey yetkililerinden birisinin yönetim kurulu üyesi olduğu Unocal isimli şirket Özbekistan'dan başlayıp Kazakistan ve Afganistan'a 
varıp Hint Okyanusuna kadar uzanan bir boru hattı inşaa ettirdi. Aslında Afganistan savaşının sebebi buydu. Taliban'ın bu boru hattının güvenliğini sağlayıp sağlamayacağını 
öğrenmek için Unocal şirketi ile beraber Taliban ile görüştüler. Karzai o zaman Unocal şirketinin danışmanı idi. Kendisi yine bahsettiğimiz Unocal şirketinin ortağı olan George Bush 
hükümetinin yetkilisi tarafından o göreve getirilmişti. Ardından da Afganistan Devlet Başkanı oldu. Bu onların B planıydı. Taliban bu işi yapmayı reddedince Irak'ı işgal 
ettiler. Bunu sıklıkla görüyoruz ki savaşlar daima kaynakların kontrol edilebilmesi amacıyla yapılıyor. 


İngiltere'nin her bir zerresi yolsuzluklara bulaşmış durumdadır. Sistem kokuşmuş durumda, VVestminister kokuşmuş durumda. İngiliz hükümeti çok çok derin bir ahlaksızlığı 
sahip. Kendilerine fayda sağlamak için yurtdışında ne kadar insanı öldürdüklerini umursamıyorlar. Devletimiz dünya için tehlike teşkil eden hastalıklı bir yapMu" ve birkaç insanı 
zengin etmek için savaşa girmeye hazırlanan haydut bir Devlettir. i 





































Aslında Ne Oldu ? 


Osmanlı kapitalizme direndiği için bilfiil / bedenen çöktü. Osmanlı kapitalizme direndiği için bilkuvve/ ruhen yaşıyor... 

Batılılar kazandı ama biz kaybetmedik. Güç kazandı ama hakikat geri çekildi. 



Önce ezber bozacak bir cümle kurayım 
-izninizle: Biz, yenilmedik; biz, "yenildik" 
dediğimiz zaman, yenildik. 


Yani? 


Yanisi şu: Biz, zihnimizi kaybettik; zemini¬ 
mizi yitirdik; zaman bizim eserimiz değil, 
biz zamanın esiriyiz. 

Ama farkında bile değiliz bunun. 
İliklerimize kadar yaşadığımız, zihnimizi 
körleştiren, kendimize de, dünyaya da şaşı 
bakmamıza neden olan epistemik kölelik¬ 
ten ötürü. 


Bu haftaki yazılarımda, biraz derin nefes 
alarak, bir tarih felsefesi yapmak ve 
dünyada aslında ne olduğunu, bize ne 
olduğunu, bizim ne olduğumuzu mercek 
altına almak istiyorum. 

Bu yazıda, dünyada, medeniyet 
coğrafyamızda ve ülkemizde "aslında, ne 
oldu?" sorusunun izini süreceğim. Sonraki 
yazıda, yaşadığımız süre zarfında dünyada, 
medeniyet coğrafyamızda ve ülkemizde 


"ne oluyor?" diye soracağım ve bu sorunun 
cevaplarını bulmaya çalışacağım. 

Son yazıda ise, "ne olabilir, ne yapmalı?" 
sorularına odaklanacağım. 

BÜTÜN DÜNYA BATI'NIN ESERİBÜTÜN 
DÜNYA BATI'NIN ESİRİ 

Evet, dünyada, medeniyet coğrafyamızda 
ve ülkemizde ne oldu, olan şey ne? 

Olan şey şu, kısaca: Batılılar, bir "dünya" 
kurdular; adına modernlik dediğimiz bir 
çağ bu. 

Sonra da modernliği bütün dünyaya hâkim 
kıldılar. Tarih, çağlarla yapılır. Şu an, son üç 
asırdan bu yana, bütün insanlık olarak 
modern çağda yaşıyoruz, modern çağın 
çocuklarıyız. 

Hoşumuza gitse de, gitmese de, gerçek bu. 
Yaşadığımız, soluduğumuz, içinde oraya 
buraya sürüklendiğimiz yakıcı gerçek bu. 

Şu an içinden geçtiğimiz dünyada, bütün 
insanlığın kullandığı temel kavramlar ve 
kurumlar, modernliğin, modern Batılıların 
eseri. 

Bütün dünya da, modernliğin, modern Batı 
uygarlığının esiri. 

MODERN BATI: GÜCÜN ESERİ, ARAÇLA¬ 
RIN ESİRİ 

Soru şu: Batılılar, ne yaptılar da, kurdukları 
"dünya"yı, bütün dünyaya hâkim kıldılar? 

Gücü ele geçirerek... 


Önce Francis Bacon'la birlikte, "bilgi 
güçtür" diyerek; modern felsefeyi kuran, 
modern dünyanın zihnî, dolayısıyla 
kültürel ve siyasî temellerini atan 
Descartes'la birlikte, "tabiatın efendileri ve 
hâkimleri olacağız" diyerek... 

Yani bilgi'yi güç olarak konumlandırarak ve 
tabiata, dış dünyaya hâkim olarak... 

Sonra da, güç üreten bilim, teknoloji gibi 
araçlara sahip olarak... 

Ve son olarak da, bütün kıtalara, bütün 
okyanuslara hâkim olarak... 

Sonuç: Modern Batı uygarlığı, gücün eseri¬ 
dir ama kendisini de bütün dünyayı da güç 
üreten araçların esiri etmiştir. 

Nedir bu? 

İnsanın tanrılaştırılmasıdır. 

Tanrı fikrinin, hakikat fikrinin yitirilmesidir. 

Gücün, güç üreten araçların kutsanması, 
putlaştırılması; araçların amaçları yutması; 
insanın araçların kölesi olması ve dünyada 
darvvinyen orman kanunlarının hâkim 
olmasıdır. Neo-paganizmin, tekno- 
paganizmin zaferi, insanın körleşmesi, 
hayatın çölleşmesi, dünyanın cehenneme 
çevrilmesidir. 

Burada Batı'ya karşı bir saplantı veya 
körkütük bir önyargı içinde değilim. 
Burada "olan şey"e dâir resmettiğim tablo, 
hem Nietzsche'den Heidegger'e, oradan 
kurucu postmodern düşünürlere kadar 
Batılı düşünürlerin; 


Dostoyevski'den lonesco'ya, Kafka'dan 
Tarkovsky'ye kadar bütün büyük 
sanatçıların resmettikleri tablodur hem de 
bütün insanlık olarak yaşadığımız 
dünyanın ta kendisidir. 

BATILILAR KAZANDI AMA BİZ 
KAYBETMEDİK! 

Batılılar, modernlikle birlikte gücü ele 
geçirerek ve insanı tanrılaştırarak dünyaya 
hâkim olmayı başardılar ama hâkim 
oldukları araçların, dünyanın mahkûmu 
oldular! 

Peki bu, Batıların kazandığı bizim 
yenildiğimiz anlamına gelir mi? 

Görünüşte, evet; fakat gerçekte, hayır. 

Biz yenilmedik; biz bu dünyayı, bu dünya 
üzerimizdeki varlığımızı kaybettik ama 
hakikati kaybetmedik; hakikatin hayatımıza 
ruh katmasını sağlayacak zihnimizi, zemi¬ 
nimizi ve bizim zamanımızı yitirdik. 

Batılılar kazandı ama biz kaybetmedik. 

Biz gücü, dolayısıyla güç üreten araçları 
kutsamadığımız için bu dünyayı, bu dünya 
hayatındaki yerimizi ve hâkimiyetimizi 
kaybettik ama hakikati kaybetmedik. 

Güç kazandı ama hakikat geri çekildi. 

Osmanlı kapitalizme direndiği için bilfiil / 
bedenen çöktü. 

Osmanlı kapitalizme direndiği için bilkuvve 
/ ruhen yaşıyor... 

Eğer hakikatin hayat bulduğu müslüman 
zihnine, hakikatin hayat olduğu Müslü- 
manca yaşama zeminine ve hakikatin 
herkese, her şeye, bütün varlıklara hayat 


sunduğu Müslüman Zamanfna yeniden 
kavuşabilirsek, işte o zaman yeniden 
toparlanabilir, ayağa kalkabilir ve tarihi 
yapacak, insanlığa adalet, hakkaniyet ve 
sulh armağan edecek hakikat medeniyeti 
yolculuğuna yeniden başlayabiliriz... 

ELEŞTİRİ OLMADAN ASLÂ! 

Tekrar ediyorum: Batılılar, gücü ve güç 
üreten araçları kutsadılar ve dünyaya 
hâkim oldular. 

Biz gücü ve güç aratan araçları 
kutsamadık, kapitalizme direndik; o 
yüzden hakikati kaybetmedik; hakikatin 
hayat bulacağı zihnimizi, hayat olacağı 
zeminimizi ve hayat sunacağı zamanımızı 
kaybettik. 

Ruhumuzu değil bedenimizi yitirdik. 

Hakikat, hayatın ruhudur; hayata müda¬ 
hale edeceği bedenine er ya da geç 
kavuşacaktır. 

Yeter ki, biz kendimizle ve dünyayla 
yüzleşmesini bilelim. 

Yeter ki, biz kendimizi, zaaflarımızı, 
sorunlarımızı, imkânlarımızı ve dünyanın, 
medeniyet coğrafyamızın ve ülkemizin 
yaşadığı temel varoluşsal sorunları, 
imkânları enlemesine ve boylamasına 
bütün yönleriyle ve boyutlarıyla mercek 
altına alma çabası gösterelim. 

Yeter ki, biz kendimize güvenelim ve 
yanlışlarımızla yüzleşmekten çekinmeye¬ 
lim. 

Sözün özü: Türkiye, dünyanın ruhudur. 
Mazlumların umududur. Zorbaların kâbu¬ 
sudur. 


Bin yıl önce de böyleydi bu. Bugün tam 
olarak böyle olmasa da, yarın da böyle 
olacak bu; eğer biz bu ruhla donanmasını 
bilirsek yeniden. 

Bu ruhun dirilmesi, toparlanması, ayağa 
kalkabilmesi ve yeniden hakikat medeniy¬ 
eti yolculuğuna çıkabilmesi için, dünyanın 
sorunlarını iyi okuyabilmemiz; bizim 
yanlışlarımızı görebilmemiz; kendimizi 
kıyasıya eleştirebilmemiz; sahici, samimi, 
zihin ve ufuk açıcı eleştirileri bir saldırı 
değil bir lütuf olarak görebilmemiz, "yalaka 
insan müsveddeleri"ne aslâ itibar etmeme¬ 
miz, bunun için de zaaflarımızı değil 
erdemlerimizi büyütmemiz, dünyayla ve 
kendimizle yüzleşebilecek bilgeliğe ve 
derinliğe erişebilmemiz şart. 

Vesselâm. 

-Yeni Şafak- 
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Müslümanların kendilerini daha rahat ve 
daha güçlü bir şekilde ifade edebilmeleri için 
bugünün en güçlü silahı olan basını medyayı 
iyi kullanmaları gerekir. Ben inanıyorum ki 
Hz. Resulullah bugün yaşamış olsaydı biz 
Müslümanlardan en büyük görev olarak 
bugünün en büyük tebliğ aracı olan 
medyamızı güçlendirmemizi isteyecekti. İşte 
bunun için yalnız başımıza değil hep beraber 
İslami yayın yapan Müslümanlara soluk olma 
niteliği taşıyan medyamızı ve basınımızı 
güçlendirmeye çalışmalıyız 


Prof Dr. Ali Muhyiddin El- Karadaği 

Ittihad-ul Ulema 


"İslam davasının yayılabilmesi için sosyal 
medya çok önemlidir. Allah Teâlâ bize tebliğ 
etmeyi emretti ve tebliğ en büyük cihattır. 
Eskiden İslam’ı tebliğ ederken mektup, şiir ve 
vaazlar verilirdi. Bugün ise medya gelişti ve 
artık bu alanlarda tebliğ devam edilmesi 
gerekiyor. Gençlerimiz ise kitap okumuyor. 
Sürekli sosyal medya kullanıyorlar. Âlimler 
medyayı iyi kullansa büyük bir iş yapmış 
olurlar. Bugün gençler camilere gitmiyor. 
Gitmeleri için sosyal medyayı iyi kullanabil¬ 
irsek camiye gelebilirler. Tabi helal haramı 
gözeterek İslam yolunda kullanılması 
gerekir." 
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Prof. Dr. Bilal Sambur 
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Öncelikle şu söylenebilir: Dindarlar artık 
küresel bir olay karşısında medyadan aldıkları 
bilgilerle anında tepkide bulunabiliyorlar. Bir 
şekilde bunu kendi değer yargılarıyla ifade 
edebiliyorlar. Bunun en önemli örneğini 
karikatür hadiselerinde müşahede ettik. 
Batı'da bir karikatür basıldığında bütün 
Müslümanlar dindarlığın bir tezahürü olarak 
küresel bir tepki gösterebiliyorlar. İkinci 
olarak medya, dindarlığı küreselleştirdiği gibi 
aynı zamanda çeşitlendirebilmektedir. Artık 
farklı insanlar dünyanın her tarafında medya 
sayesinde kendilerini; dini düşüncelerini ifade 
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Enver Kılıçarslan 

Jç, doğruhaberf i 5 

ğğ İçerisinde bulunduğumuz 21. asırda medya 
gücünün ne kadar etkili olduğu ve nelere 
vesile olduğu malumdur. Müslümanlar olarak 
bu gücü kontrollü kullanarak "islami medya" 
alternatifi oluşturmak geciken şer'î 
sorumluluklarımızdandır. Günümüz 
dünyasında yanlışların azalması ancak 
doğruların medya vb. kitle iletişim araçlarıyla 
yaygınlaşmasıyla mümkündür. Bu bakımdan, 
doğru bildiklerimizi hedef kitleye ulaştırmak 
için yazılı ve görsel medyayı kullanmak, en 
fazla mesai harcamamız gereken çalışma 
alanlarımızdan biri olmuştur artık. 


Mehmet Kaçar 
hakimiyet 

Bu gün Müslüman medya mensuplarının bir 
üst konseyi, şurası oluşturmaları halinde, 
İslami medya ile İslami olmayan diğer 
medyalarla daha güçlü bir desteği olduğu 
için çok daha bilinçli ve mücadeleci rekabet 
edebilir. Kendi görüş ve düşüncelerini daha 
geniş kitlelere ulaştırabilir. İslami medyanın 
rakipleri bu gün bu güç birliğini oluşturmuş 
dürümdalar. 

Sizinle sizden olmayanlar toplu bir şekilde ve 
tüm silahları (askeri-ekonomik ve medya) [ 
ile saldırıyorlar. O zaman side onlarla onlar 
gibi güç birliği ile mücadele edin. 


İsmail Kocabıyık 
özlenen rehber dergisi 

Elektronik aygıtların aile hayatını çöküşe yol açmak ve en önemlisi olarak da zaman israfına 

götürmesi ve çocuklar üzerindeki menfi sebebiyet vermektedir. İnsan, dünyaya oyun ve 

etkileri aile hayatımızdaki önemli konulardan eğlence için gelmemiştir. Dünya iş ve kazanç yeridir, 
birisi de elektronik aygıtların kullanımı ve Dünyada yapılan her işin, her nefesin hesabı 

sınırlarıdır. Cep telefonu, el bilgisayarı gibi kıyamette sorulacaktır. Bunun yanında kişilerle 

elektronik araçların yaygınlaşmasıyla birlikte irtibatta sosyal medyayı kullanmak etkili olacaktır. Her 
facebook, tvvitter gibi sosyal medya ve türlü sosyal medya aracını müspet (olumlu) yönde 

internet uygulamalarından çocuklarımızı uzak kullanarak Ehlisünnet çizgisini insanlara tebliğ etmek 
tutmamız da mümkün olmaktan kolaylaşmış olacaktır. Hayatımızın vazgeçilmezi olan 

uzaklaşmıştır. Sosyal medyanın çocuklarımız sosyal medya boş bırakıldığı takdirde, bu alanı 
üzerindeki en büyük olumsuzlukları; başta Sahabe'ye sebbeden, ta'n eden bir güruh doldurur, 
fiziksel gelişimlerine engel olmak, sosyal insanları yanlış inançlara yönlendirirler. Kısacası din 
medya adı altında sosyalleşmemelerine hırsızlarına imanımızı çalacak ortam bırakmış oluruz. 


edebilmektirler, bu çok önemli bir husus. 
Üçüncü bir husus da dini bilgi artık belirli bir 
kesiminin ya da uzman bir kesimin, elit bir 
grubun tekelinde olmaktan çıktı. Yani 
mevcut durumda herkes din konusunda 
uzman, herkes yeni bilgilere çok daha kolay 
ulaşabiliyor ve dini bilgiye ulaşma 
konusunda daha çok medya kaynakları, 
araçları ön plana çıkıyor. Yine medya, dini 
bilgiyi yaygınlaştıran ve dini bilgiyi 
yaygınlaştırdığı gibi bu dini bilginin, kişiler 
tarafından benimsenmesini sağlayan bir 
eğitim aracına da dönüşmüş durumdadır. 
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ŞERAFETTİN KALAY 


İnançları, birçok duyguları ve düşünceleri birbirinden farklı olsa da küfür tek millettir. Allah (c.c.) yolunun 
yolcularına karşı İblis'in tahriki ve teşvikiyle bir araya geldikleri, savaş yürüttükleri tarih boyunca çokça 
görülen hadiselerdendir. Dün Yahudilerle müşriklerin ittifakı, bu gün Haçlı zihniyetle Siyonist zihniyetin 
İslam'a karşı saldırıları, bu saldırılarda harp ahlakını ve ahkâmını hiçe sayışları, her türlü silahı kullanmaktan 
çekinmeyişleri, satın aldıkları hainlerle, içten ve dıştan tarifi zor hücumlar tazeleyişleri tarihin kaydettiği ve 
kaydetmeye devam ettiği bir gerçektir. Bir savaş, küfür önderleri göz önünde tutularak sürdürülür.1 Eğer 
küfür önderleri ihmal edilir ve küfrün tek millet olduğu gerçeği unutulursa mücadele arzulanan neticeyi 
vermeyecek, bataklık tehlike üretmeye devam edecektir. Yahudiler ile Hıristiyanlar arasında Hz. İsa'nın (a.s.) 
gönderilişinden bu güne kadar süren mücadeleyi, zulüm ve kıtalleri gözden geçiriniz. Çok defa zulümden 
kaçarak Müslümanlara sığınışları ve Müslümanların onlara karşı muameleleri hakkında bilgi edininiz. Sonra 
dönünüz onların bu günkü durumlarını göz önüne getiriniz... Küfrün ve zulmün hakikati örten zifiri bir 
karanlık olduğunu unutmayınız. Karanlıklar arasında koyuluk farkı olsa da hepsinin karanlık olduğunu 
aklınızdan çıkartmayınız. İman nuru için hamd ediniz. İnsanlığın nura kavuşması için gayret ediniz. 
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CELALEDDİN VATANDAŞ 
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Eğer başarı kabul ediliyorsa, bugün uzak gezegenlerdeki uzay gemisinin yumuşak iniş yapmasını dünyadan 
kontrol edebiliyoruz. Bilimsel ilerlememiz böylesi ileri bir aşamaya gelmiş bulunuyor; fakat ne yazık ki 
toplumsal problemler karşısında çaresizlik içinde kıvranıyoruz.İnsanın bir çok hasta organını 
değiştirebiliyoruz; lâkin kişilikli fertler yetiştirmekten aciziz. İstersek dünyayı bir kaç dakikada yokedecek 
kadar güçlüyüz; ama haksızlıkların, kötülüklerin karşısında çaresizlik içerisinde pısırıklaşıyoruz. Her gün 
toplumsal çözülmenin yeni bir belirtisi açığa çıkıyor. Şiddet suçları, kaza ve intiharlar, sürekli artan alkolizm 
ve uyuşturucu madde kullanımı, öğrenme zaafiyeti ve davranış bozukluklarıyla büyüyen çocukların 
sayısındaki artış hayatın parçası haline geldi 



METE YARAR 


Büyük çaptaki yurtdışı askeri operasyonların veya harekatların hedefledikleri bir amaç vardır. Bu amaç, 
ülkenin durumuna göre değişir.Bu ülke ABD ise öncelikle amaç enerji, sonra dünya hakimiyeti ve en 
sonuncu olarak da kontrollü kaosun sağladığı avantajları sürdürmek olmaktadır.Ülke Rusya ise önce 
çevrelenme stratejisini kırma, sonra ideolojik ve en sonunda da ekonomik rakipleri yok etme 
olmaktadır.İngiltere ise önce finans, sonra dengeleyici aktör olma pozisyonunu koruma ve ardından insan 
haklarını savunma olmaktadır.Eğer bizim gibi bölgesel bir güç iseniz amaçlarınız da daha akılcı olmak 
zorundadır. Bu nedenle öncelikle sorunu çözmeye, insan haklarını korumaya ve beka sorunu 
yaratmamaya odaklanırsınız. 


Hem geçmişin nurlu ilim deryalarında, hem de muasır fitnelerin kavurucu sıcağında yeşerebilmiş olan hak sözü söyleyen 
büyüklerimizin sözlerini, onların yollarından gitmek için çalışan bir nesil olarak bizler de tekrar ediyoruz. 




Yeni dünya'nın bu suretle başlayan iskânı, zengin tabiat kaynaklarının hızla işletilmeye başlanılmasını 
gerektirdi. Bu herşeyden önce «emek» e bağlı idi. Amerikada ise bütün göçlere rağmen bu emek kâfi 
miktarda yoktu. Önceleri pek kendini hissettirmeyen veya yeni göçlere nispeten karşılanabilen bu eksik, daha 
sonra, işletmelerin genişlemesi, büyük çiftliklerin ve sınâî tesislerinin kurulmasıyla had safhaya yükseldi. 
Bilhassa yavaş yavaş zenginleşen bu yeni dünyanın yeni sahipleri ağır ve âdi işleri gördürecek «hizmetçi» 
nev'inden elemanlar aramaya koyuldular. İşte bu suretle Amerika kıt'asını bir iç harbe bile sürükleyecek olan 
esir ticareti ve bundan doğan zenci mes'elesi ortaya çıkmış oluyordu. 



2004'de sorgumda Polis; "Oğlum siz de niçin Hoca Efendi gibi güzel güzel çalışmıyorsunuz?" diyordu. 
Bugün o alçağın yüzüne tükürsem tükrüğe acırım. Bizi "Amerikan başkanı Bush'a suikast 
yapacaklardı", "NATO'yu kana bulayacaklardı" diye yaygara koparanları, hain terörist ilan 
edenleri, 15 Temmuz'da Türkiye'yi kana bulayacakken hem de Amerika'nın kölesi yapacakken 
gördü tüm Türkiye... Ogün bir Müslümanın kılına dahi zarar vermemiş olan bizleri "canlı bomba 
fedaisi" diye tanıtan kendilerine "muhabbet fedaisi" adı veren bu alçaklar 248 masum sivili 
katletti bu ülkede... Ve o gün beni Amerikan köpeklerine teslim etmeye çalışan ClA'in emniyete 
konuşlanmış köpekleri... Keşke ayıltmasaydınız, ellerinden hiç geri almasaydınız beni... Döne¬ 
min Emniyet Müdürü Hüseyin ÇAPKIN senin emrinle gerçekleşti hepsi ... Ve ben 12.5 (dile 
kolay oniki buçuk) sene hapis cezası alırken Muhabbet fedaisi(l) Hüseyin ÇAPKIN'ın toplam hapis 
cezası 2 yıl bir ay olarak açıklandı. 0 yardım yataklıkla bu işten "yırttırılsa" bile, benim "sorumlu" 
olarak yargılandığım örgütün Türkiye'de bir tek eylemi dahi bulunmaz, bir tek kimsenin kılına zarar 
vermemişken, ÇAPKIN'ın fedailiğini yaptığı örgüt Amerikan çıkarlarına hizmet ile yüzlerce kişiyi 
hem de bir gecede katletti. Çapkın mahkeme çıkışı: "Bizden vatan haini çıkmaz" diyordu. Evet 
sen Türk vatandaşını Amerikan köpeklerine teslim edersin, ve yönetimi aynı köpeklere teslim 
etmek uğruna bir gecede 248 masumu katleden bir örgütte "mali mülkiyete" en hafif deyimle 
yardım edersin Muhabbet fedaisi, vatan sevdalısı olursun. Biz bir Müslümana fiske vurmadan vatan 
haini canlı bomba fedaisi oluruz... Bu işte adalet!!! 


Yanlış anlamasın kimse, şeref itibar iadesi istemek adına veya yeniden yargılanma felan filan adına 
yazmıyorum. Çünkü adaletinize güvenmiyorum. Ve halen Türkiye'de Amerikancıların bu dişlileri 
çevirdiğine, gizlenseler bile güçlerinin kavi olduğuna inanıyorum... Şeref itibara gelince ben zaten 
onu hiçbir zaman size kaptırmadım. Ama sizin şerefinizin her zaman binlerinin dudakları arasında 
alacağınız "aferim"lere bağlı olduğunu zaman gösterdi. Aha işte madara oldunuz, beş paralık 
oldunuz. Benimse zaten sizin kulvarınızda bir iddiam yoktu. Yaradandan çektiğimin ecrini dilerim. 
(Sizde "hizmet" ettiğiniz yerden dileyin) Sağa salim ve sabırla beni döndürdüğü için hamd ederim. 
İzzetli olan her zaman izzetlidir. Şerefsiz olan da her zaman şerefsizdir. Altın pisliğe atılsa da altın, 
pislik altına bulansa da pisliktir. Sözün sonu: Silivri'de geçen hafta kafayı yiyen arkadaşınıza da 
selam ederim. (Gördün mü "kitap! kitap!" diyordun / Allah aklını dahi alıverdi. Allah intikamcıdır. 
Mazlumun ahına sağır değildir 0... Bu dünyada akibetiniz zillet sizin: "Bu onların dünyadaki 
rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır." Maide / 33 Ahirette daha büyüğü 
sizi bekliyor olacak. Biz mışıl mışıl evimizde uyurken, siz yataklarınızda büyük abdestinizi kaçırarak 
uyanıyorsunuz. İdare altınıza muşamba sermekten bıkmış.... Pisliğiniz içinde boğulun...) 




























Pergelin Sabit Ayağı... 

Uzun yıllardır nice "yanlışlıklar" yapıp, bu yanlışlıkların bedellerini ümmetin yiğitlerinin canı ile ödeyenler, yanlışlarından geri dönüp o hataları tekrar¬ 
lamayacak bir nesil yetiştirmediği sürece başarılı olamayacağımızı, kendi yaptıkları hataları tekrarlamayacak bir nesil yetiştirmek yerine, ellerindeki 
tertemiz nesli sürekli kendi hatalarına alet eden cihad cemaatlerinin önde gelenleri, bu "geleneklerinden" vazgeçmediği sürece başarılı 
olamayacağımızı ne zaman anlayacağız? 


Kaan Çoban 


Bir Hristiyan kahraman... Aziz James... Nâm-ı Diyar Moorslayer, Türkçesi 
mağribli kesen... Moor kelimesi İber yarımadasında ve Afrika'nın kuzeyinde 
yaşayan Müslümanların geneline verilen "Mağribi" tanımının Frenkçesi. Hem 
İspanyolca hem de İngilizce'de kullanımı müşterek. 

Aziz James, Endülüs'ün yıkılışı sürecinde meydana gelen mağribli 
katliamlarında adı geçirilen bir efsane kahraman. İspanya toplumu onu 
havarilerden birinin oğlu olarak tanımlamış, Zebedee'nin oğlu. Havarilerden 
birisinin oğlu olmadığı kesin lâkin gerçekten yaşayıp yaşamadığı ise merak 
konusu. Çoğunluğa göre bir efsane olmasına rağmen, İspanyol toplumun ona 
atfettiği rol, yüzlerce yıldır tazeliğini koruyor. 

James'in Endülüs savaşlarında katlettiği Müslümanları canlandıran kocaman 
bir heykeli, ispanya'nın tam ortasındaki Kordoba Katedralinde uzun yıllardır 
sergileniyor. Mağrib Müslümanları, bu heykelde James'in atının ayakları 
altında ölmemek için yalvarırken resmedilmiş. Peki sizce liberalizm ve laisizm 
ile aydınlanması ile övünen batı toplumu, nasıl oluyor da böyle radikal 
simgeleri en mühim şehirlerinin tam kalbinde sergilemekten vazgeçmiyor? 
Çünkü batı pergelinin bir ayağı her zaman Katolik kilisesine basıyor. Celaled- 
din Rûmi'nin keskin sözünü hatırlayalım : "Biz Pergel gibiyiz. Bir ayağımız 
Şeri'at'de sağlamca durur, öteki ayağımız yetmiş iki milleti dolaşır." 

İspanyollar bir yandan laisizmleri ile övünüp sermayeciliği modern bir din 
haline getirirken, diğer yandan da köklerinden kopmayarak genç yaşlı tüm 
nüfusuna mağrib Müslümanlarını nasıl katlettiklerini anlatacak simgeleri 
sergiliyor. Zira pergellerinin bir ayağı her daim geçmişte, tarihlerinde müseb- 
bit. Diğer ayak ise -kendilerine göre- modern dünyanın gereksinimlerini 
karşılamak için yeni amaçlar aramakta... 

Aziz James'in hikayesi işte böyle. Aziz James'in heykelini sergileyen 
İspanyolların hikayesi de... Peki ya bizim hikayemiz? 

Allah yolunda mücadele etmenin ne demek olduğunu ve nasıl yapılması 
gerektiğini ne zaman öğreneceğiz? 

Allah'a (c.c.) ve Rasul'üne (sav) iman etmiş Müslümanların, sadece bizim 
mahallemizde değil de, dünyanın her yerinde birer yaşam 


sahibi olduklarını ve her birisinin kendisine has dinamik problemler 
yaşadıklarını ne zaman göreceğiz? Hilafetimiz yıkıldıktan sonra, Afganistan 
işgali ile boyut değiştiren "İslam toplumunu dağıtma" savaşlarının, 
kabilelerimiz arasındaki yardımlaşma kültürünü bile günden güne erittiğini, 
petrol, uyuşturucu trafiği ve diğer tüm maddi kazanımların ikinci derece 
öneme hâiz olduğunu ne zaman anlayacağız? 

Bir basit tüccarlık faaliyeti dahi olsa, ehline teslim edilmeyen her işin ifsad 
olacağını, güvenilir kişilerden ehiller devşirmek yerine, ehil kişileri güvenilir 
hale getirmenin daha kolay olduğunu, en iyi cemaat yöneticisinin, tebâsı ne 
kadar sorunlu olursa olsun, bu sorunları ekarte edip hâiz oldukları yetenekleri 
cemaat lehine döndürebilen yönetici olduğunu ne zaman anlayacağız? 

Uzun yıllardır nice "yanlışlıklar" yapıp, bu yanlışlıkların bedellerini ümmetin 
yiğitlerinin canı ile ödeyenler, yanlışlarından geri dönüp o hataları tekrarla¬ 
mayacak bir nesil yetiştirmediği sürece başarılı olamayacağımızı, kendi 
yaptıkları hataları tekrarlamayacak bir nesil yetiştirmek yerine, ellerindeki 
tertemiz nesli sürekli kendi hatalarına alet eden cihad cemaatlerinin önde 
gelenleri, bu "geleneklerinden" vazgeçmediği sürece başarılı 
olamayacağımızı ne zaman anlayacağız? 

İslam'ın kendisini bir bütün olarak tebliğ edip ona davet etmek varken, İslam'ı 
şubelere ayırıp sonra bu şubeleri idelojileştirmenin, dinimize en büyük zararı 
verdiğini ne zaman anlayacağız? 

Ne zaman anlayacağız? 

Müminler kardeştir. Herkes yanıbaşında duran kardeşinin de, fersahlara uzak 
mesafelerde nefes alıp veren kardeşinin de başındaki dertten sorguya 
çekilecek. Ne zaman anlayacağız? 

Beldelerimizin stabil bir istikrarsızlığa maruz bırakıldığını, ve bu 
istikrarsızlıktan İslam karşıtı bir medya üretildiğini, çatışma, adam kaçırma, 
fidyecilik, terör, güvensizlik, emniyetsizlik içinde stabil kalması sağlanan 
İslam ülkelerinin bu durumlarının dünyaya anti-islami bir propoganda ile 
servis edildiğini ne zaman göreceğiz? Bunu gördük mü diyorsunuz? 0 halde 
neden mücahidler bu kötülüklerin aksini yapmak yerine akan suya kendilerini 
kaptırmış gidiyorlar? 

Bizim bir ayağımız her daim yaşadığımız topraktadır. O'nun kadim kültüründe 
ve ahlakındadır. Diğer ayağımız ise doğrusuna tâbi olacağımız nice sözü arar 
durur bu dünyada... 

Böyle kapsayıcı bir yazı ile başlamak istedim. Bundan sonra meselelere 
münferit değinmeye çalışacağım inşallah. 

Yüce Allah'a (c.c.) hamdile... 
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İkinci Dünya Savaşı sonunda Suriye Fransa'dan yakasını 
tamamen kurtararak tam bağımsızlığına kavuşmakla 
birlikte, uzun müddet içeride siyasî istikrara 
kavuşamamıştır. 1945-1949 arasında nispeten sakin geçen 
Suriye'nin siyasî hayatı, 1949'dan itibaren tam bir karışıklık 
ve düzensizlik içine girmiştir. 1949-1953 yılları arasında 
Suriye'de üç hükümet darbesi, 21 kabine değişikliği olmuş 
ve bu arada iki defa askerî diktatörlük kurulmuştur. - DR. 
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T arihi boyunca cihadın karşı karşıya 
kaldığı en büyük musibet, büyük ve 
küçük cihad olarak ayrımının 
yapılmasıdır. Eskiden beri İslam 
düşmanları cihadın kendileri için arz 
ettiği tehlikeyi çok iyi biliyorlardı. Cihad 
baki kaldıkça kendilerinin batıllarıyla ve 
Ayrıca Müslümanların tek bir çağrıya uyarak tek bir 
yumruk olup, Allah'ın adıyla ve O'nun bereketiyle cihadı 
ilan ettiklerinde önlerinde hiçbir engelin duramayacağını 
da biliyorlardı. Çünkü Müslümanlar iki iyilikten birini 
istiyorlardı: "Ya şehadet ya zafer." Şüphesiz Yüce Allah 
da onların yardımcısı olmaya devam edecektir ki bizler 
tüm bunları bu ümmetin selefinin tarihinden biliyoruz. 
Nitekim onlar yarım asırdan daha az bir zamanda bu 
duyguyla dünya küresinin yarısını fethetmişlerdir. 

İşte buradan hareketle, İslam düşmanları rahat bir nefes 
alabilme adına Müslümanların genlerinde bulunan cihad 
mefhumunu ortadan silebilmek adına azami çaba 
sarfettiler. Varlıklarını tehdit eden, tarih boyunca 
uykularını kaçıran bu mefhumun önünü kesebilmek için 
birçok ajan ve müsteşrik birlikte gecelerini gündüzlerine 
kattılar, çözüm üretmeye çalıştılar. Hatta bu günümüze 
kadar devam edegeldi ki beraber yaşama adına uyum 
şartları(l) geliştirmelerinden daha da ilerisine, Kuran'daki 
cihad ayetlerinin çıkarıldığı "Furkan" adını verdikleri 
Kuran üretmeye kadar işi götürdü. 

Onların planlarının en muhkemi, en başarılısı, amaçlarına 
en iyi şekilde hizmet ettirebilecekleri yöntem barışçıl 
yollarla Müslümanları uyutup cihaddan alıkoymaktı! 
Hakikaten problem çözüldü. Onlarda sofralarına 
oturmaya, hatta müslümanların sofralarına çökmeye, 
ekonomik kaynaklarını devşirmeye, cihaddan müsterih 
bir şekilde emin ve mutmain olarak vela ve berası 
olmayan müslümanlar arasında yiyip içmeye başladılar. 
Ülkelere hükmedip insanları köleleştirdiler... 


Müslümanları cihaddan yüzyıllardır alıkoyan, günümüze dek zillet içerisinde oturmalarına razı eden şey, sağ 
taraftan gelecek sinsi bir taksimattan başkası değildi. Nefislerin aleyhine gibi gösterilen halbuki serkeşlik ve 
pısırıklık ridaasını giydiren bu ayrım, cihadın büyük ve küçük diye adlandırılarak nefse uyacak taksimatının 
yapılmasıdır. İşte koca koca hatta sakallı ve sarıklı iri yarı adamları İslam coğrafyası kan ağlarken evlerinin bir 
köşesinde tepkisiz sıranın kendilerine gelmesini bekleyen koyunlar misali uysalca oturmasına sebep olan bu 
taksimattı. Miskin miskin oturan, ilim adı altında teşbihle eyleşmeyi ve yapageldikleri rahatlıklara cihad adını 
vererek, kendilerini teselli etmeyi ilke edinen, Müslümanların yarasına merhem olmaktan uzak bir dindarlık 
türettiler... Dediler ki; "küçük cihad kafirlerle mücadele, büyük cihad da nefis ve şeytanla 
mücadeledir." Bu düşmanlar uyanık insanlardır... Biliyorlar ki insanoğlu diri kaldıkça nefis ve şeytandan 
kurtulamaz... Böylece hayatları boyunca onlara cihaddan kendilerini alıkoyacak bir görev verdiler... 
Rasulullah (s.a.v),'in Müslümanların gönlündeki değerini bildiklerinden, kendileri için Rasulullah'(s.a.v)in 
ağzını göstererek uydurma bir hadis öne sürdüler: "Küçük cihaddan büyük cihada döndük".. . Bunu da 
Müslümanların kitaplarına sokuşturdular. 

Dininde aldanmış, miskin kardeşimiz (!) bunu görünce "nefis ve şeytanla mücadele en büyük cihad 
olduğuna göre küçük cihadı ne yapayım ben" diyerek uzun teşbihini alıp, ibadetgâhına çekilerek nefis 
ve şeytanıyla mücadele etmeye başladı. Rabbine ibadet ve kulluk bu zannedip ölüm döşeğindeki peygam¬ 
berin son arzusunun bile cihad olduğunu unuttu. Nitekim o peygamber, insanlardan son olarak "Usame'nin 
ordusunu asla geri bırakmayın" diye tembihleyip, bu ümmeti hayat bulacağı damara sımsıkı bağlayarak 
vefat etti. Selef bu vasiyet üzerine elli yılda dünyanın yarım küresini fethe soyundular... Oysaki bu söz Allah 
Rasulünü tanıyan birinin bile üzerinde duracağı bir söz değildir. Çünkü bu söz Allah yolunda savaşmayı ve 
canını feda etmeyi küçük görmedir. 

Bu nefisle cihad ediyorum diyerek kendini aldattığından gafil, korkakların ve nefis düşkünlerinin gölgeliğidir. 
Aslında ateşten bir gölgedir onların ki... Nitekim burada nefisle cihadı yüceltmek yoktur. Zaten onu 
yenemeyenin Allah yolunda savaşabilmesi, o zorluklara katlanabilmesi, açlık yorgunluk vahşi hayvanından 
haşeratına kadar, susuzluktan yıkanamadığı günlere-haftalara kadar, bir dizi ezayı göze alması hatta ve hatta 
emire itaat etmesi mümkün değildir. Bütün bunlar nefisle cihad olmaksızın yapılamazken aynı zamanda 
nefisle cihad bunun parçası iken, bir şeyin parçası nasıl kendisinden büyük olabilir? 

Üstünlük de böyledir. Çünkü gerekli olan şey kendisi için gerekli olduğu şeyden üstün olamaz... Antrenman 
maçtan üstün olamaz. Abdest namazdan üstün olamaz. Mesela namaz kılmak için kişinin abdestli olması, 
elbisesinin temiz olması, avret mahallini gösterecek şekilde yırtığının bulunmaması gerekir. Bütün bunlar 
namazdan büyük değildir. Aksine büyük olanın gerekliliğidir. Nitekim Allah yolunda savaş için kişinin 
nefsine galip olması gerekir ki emirine nefis yapmasın ve gözünü çeperden esirgemesin... 

Abdestli olarak, temiz ve avret mahalli göstermeyen bir elbise ile Kuran da okunur, oruç da tutulur hatta 
gezilir de... Başka şeyler de yapılabilir... Ama namaz ibadetinin kabul olması için bunlar asgari şartlardır. 
Olabilir, biri abdest suyu bulamaz ve teyemmüm eder, elbise temizleme imkanı ya da sökük dikme imkanı 
yoktur da böylece vaktin çıkmaması için özürle namazını eda eder. Ancak bütün bu saydıklarımız namazdan 
hiçbir zaman üstün değildir. Nitekim bugün zoraki olarak, işgal altındaki bölgelerde de durum buna benze¬ 
mektedir. Yani elde olanla İslam toprakları savunulmakta, asgari ölçü ve durumla mukavemet edilmektedir. 
Fakat bu asli şartları dışlayan bir şey değildir. Ha keza Allah yolunda fedakarlık demek olan cihad için 
gerekli olan şey, nefisi dizginleyebilmiş olmakla mümkündür. Zaten bu ibadet olmasının şartı ve 
bunun bir parçasıdır. Hiçbir şeyin parçası, bir şeyin aslından büyük olamaz... İşte bu sözlere aldanmış, 
mantıktan uzak oldukları kadar Rasulullah' (s.a.v)'in sözlerini araştırmaktan da aciz olanların sığınağı ateşten 
bu gölgeliktir. Aslı rahat sever ve sünepe kimselerin, ne pis nefisleri varmış ki yüzyıllardır temizleyemediler bir 
türlü... 








İçlerinden biraz hayır taşıyanlar buna niyet etti, ancak: "büyük cihadı bitirdik¬ 
ten sonra küçük cihad yapacağım" dedilerse de nafile... Yol kesici 
kandırıcılarına aldanmaktan, ayak bağlayıcılarına takılmaktan kurtulabilen 
olduysa da, ya iş işten geçti ya da yaş yaştan... Bir bahane ile oturanlarla 
birlikte oturup çakılı kaldılar... Halbuki birazcık düşünebilselerdi bile bu 
aymazlıktan kurtulmaları mümkündü.. "Büyük cihadı edeyim sonra da 
küçüğüne geçerim" diye daha en başından tezat bir cümle şadedeceklerine, 
kendi nefislerine şunu deselerdi ya: "ey nefis küçüğünü yapamayan 
büyüğünü hiç yapamaz haydi Allah yolunda cihada çıkıver.. 

İşte yol kesicileri bunu onlara hadis diye anlattı. Müsteşrik İslam düşmanlarının 
oyunu olan bu düzmece söze kandılar, kitaplarına bile aldılar... Tâki tevbe 
suresi gibi mahza kıtal anlatan ayetleri bile tefsir ederken, bu saçma sözü kend¬ 
ilerine dayanak almayı ihmal etmediler... Bu uydurma sözü korkaklıklarına 
delil saydılar... İnsanlara da oturmalarına delil olarak bunu gerekçe göster¬ 
diler... 

Peki bu sözün aslı astarı nedir? Böyle bir rivayet sahih hadis kitaplarında mutlak 
suretle yoktur. 

Hatib-i Bağdadi (r.a) Cabir'den (r.a) olan başka bir senedle rivayet eder: "Rasu- 
lullah (s.a.v) bir gazadan dönüyordu. Rasulullah (s.a.v) onlara şöyle 
dedi: "Hayırlı bir yerden döndünüz, küçük cihaddan büyük cihada 
döndünüz." 

"Büyük cihad nedir? Ey Allah'ın Rasulü?" dediler. 

"Kulun nefsiyle mücalesidir." dedi. [Tarihul Bağdat 13.cilt493. s] 

Tarihul Bağdat adlı eserde geçen bu rivayetin sened tenkidi, hadis diye sunulan 
bu sözün ne denli sıhhatten uzak olduğunu ve mevzuudan (uydurmacadan) öte 
bir şey olmadığını ortaya koymaktadır. İlk olarak rivayetin senedinde hadis 
otoritelerince iskat ve galatıyla tanınan "Halef b. Muhammed b. İsmail el 
Hayyam" vardır. Hakim onun için: "onun hadisi sakıttır" derken, Ebul Ya'la 
el-Halil (b. Abdullah b. Ahmed Halili )'de "o karıştırmış, galatı çok olan 
birisidir ve o çok zayıftır. Bilinmeyen metinleri rivayet etmiştir." 
demektedir. Hakim ve İbn Ebi Zer'a: "O'ndan çok yazdık, onun 
sorumluluğundan beriyiz. Ondan ancak itibar için rivayet ettik" 
demişlerdir.[Mizan'ul İ'tidal 1/662] 

Bu rivayetin senedinde Yahya b. Ala el Bahili'de vardır. Kendisi hakkında cerh 
ve tadilde bulunan hadis uleması onun yalancılık ve uydurmasıyla meşhur 
olduğuna dikkat çekmişlerdir. Hanbeli mezhebinin kurucusu, fıkıh alimi ve aynı 
zamanda otuz binden fazla hadisi ihtiva eden Müsned'in sahibi imam Ahmed b. 
Hanbel ondan hiçbir rivayette bulunmayarak onun için: "o yalancıdır, hadis 
uydurur" demiştir. Amr b. Ali, Nesai ve Darekutni gibi büyük hadis alimleri 
kendisi için "hadisleri metruktür" cerhinde bulunmuşlardır.. İbn-i Adiy ise 
"hadisleri uydurmadır" diyerek itibara alınmaması gerektiğine dikkat 
çekmiştir..[Tehzibu't-Tenzib 11.cilt261,262] İmamîbnTeymiyye (Allah rahmet 
etsin) şöyle der: 

Bazılarının Tebük seferi dönüşünde Rasulullah'ın; 'küçük cihaddan büyük 
cihada döndük' şeklinde söylediğini rivayet ettikleri hadisin aslı yoktur. 
Nebi'nin (s.â.v.) söz ve fiillerini bilen hiç kimse bunu rivayet etmemiştir. Kafirl¬ 
erle cihad amellerin en büyüğü, hatta insanın yapacağı en büyük iyiliklerden¬ 
dir. Tüm bunlardan sonra hadisin mevzu olduğu hususunda şüphe edecek 
değilim.(Mecmu ul Fetava 11.cilt 197.s.)[EI Farku Beyne Evliyai-Rahman ve 
Evliya-i Şeytan 44-45 ] 


Acluni Keşful Hafa adlı eserinde "küçük cihaddan büyük cihada döndük" 
sözüyle ilgili olarak bunu Hafız El Iraki'nin İhya'u Ulumiddin tahkikini 
yaparken Beyhaki'nin zayıf bir rivayeti olarak kaydettiğini 
nakletmiştir. Aynı şekilde İmam Acluni, Hafız İbni Hacer 
rahimehullah'ın bu söz hakkında:" Bu İbrahim b. Ableh'in sözüdür ve 
hadis değildir" dediğini nakletmiştir. Ayrıca Beyhaki bizzat kendisi Zuhdul 
Kebir adını verdiği eserinde bu hadisin isnadının zayıf olduğunu söylemiştir. 
(Beyhaki Ez-zuhd ul-Kebir-384.Nolu Hadis) 

İmam Nesai aynı şekilde Kitabbul Künâ'da bilakis bunu İbrahim El Ableh'in sözü 
olarak kaydetmiştir: 

İbrahim b. Ebi Ableh'in insanlara şöyle dediğini duydum: "Gazveden döndük ki 
şüphesiz biz küçük cihada gitmiştik. Peki ya büyük cihadda ne yapacaksınız?" 
deyince insanlar ona :"Ya Eba İsmail büyük cihad da nedir?"dediler. "Kalbin 
cihadıdır" diye cevap verdi. 

Tabiinden olan İbrahim b. Ebi Ableh'den şöyle rivayet edilmiştir. "Gazadan 
dönenlere şöyle demiştir: Şüphesiz küçük cihaddan döndünüz, bundan sonra 
büyük cihada... Büyük cihad nedir? dediler. "Kalp cihadıdır" dedi. [Siyerü 
Alemü'n Nubela 6/324] 

Darekutni der ki: "İbrahim b. Ebi Ableh kendi nefsinde güvenilirdir. (Kişisel 
olarak güvenilir bir kimsedir.) Ancak ona giden yollar safi değildir." Derim ki, bu 
sözü tabiundan olan bu kimseye de sözün zayıflığını beyan etmeden isnad 
etmek caiz olmaz. Bunun ondan sıhhatli bir şekilde geldiğini varsaysak da o bir 
beşerdir; doğru da yapar, yanlış da. (Nitekim hafız ibni Hacer bu sözün 
Rasulullah'a ait olmayıp tabiundan İbni Ableh'in bir sözü olduğunu söylemiştir. 
Zaten İmam Nesai'nin Kitabul Künâ'sında bunun açık bir şekilde İbrahim b. 
Ableh'in sözü olarak geçtiği görülmektedir. Tabiundan kastımız da budur.) 
Mücahidlere hitap etmesine rağmen masum değildir. Kafirlerle savaştıklarında 
bile kalple olan cihadın önemi bilmiyor değildir. Çünkü nefis hayatta 
kalabilmek için mücahidi firara yöneltebilir, yahut bunun dışında bir şeye 
-mesela nefsin cimriliğine / korkmaya, kaçmaya, saklanmaya, haddi aşmaya - 
sevk edebilir. 0 takdirde kafirlerle mücadele ettiği bir esnada, nefsiyle de 
mücadele eder. İbrahim b. Ebi Ableh'in görüşünde büyük ve küçük cihad içiçe 
olup birbirinden bağımsız değildir. Çünkü birinin nakışlığı diğerine halel 
getirmekdedir. Kendi ibadethanelerinde oturup, insanlardan el-etek çeken kişi 
aslında ne büyük ne de küçük cihad içerisindedir. Hakikatte o nefsinin arzusuna 
tabidir. Çünkü nefsi ona bunu sevdirmiştir. Şeytan da ona bunu süslemiştir. 
Şayet bu büyük cihad ise, bu cihadın en iyi müdavimleri insanlardan ayrı olarak 
hayatlarını ağaç yapraklarını yemekle idame eden rahipler sınıfı ile hayatlarını 
oruç ve kulluğa veren Budistlerdir. Ki 11 senelik hayata 27 gazve ve 40'a yakın 
seriyye sığdıran Rasulullah s.a.v böyle bir cihad anlayışına sahip değildi... 
Bunların Allah yolunda cihada çıkmaktan geri kalmalarıyla övünüşlerinin akıla 
mantığa sığacak bir tarafı yoktur. 

Tüm bunlar zayıf ve mevzu hadislerin uğursuzluğundandır. Bu hadis 
uydurmacısının İslam ve ehline karşı kindar oluşundan şüphem yoktur. Sofular 
bunu rahatlıkla (kalplerinde hiçbir sıkıntı duymadan) aldılar. Allah bizleri de 
onları da bağışlasın. Sonra bu alçalış ve gerileme döneminde o kültüre mensup 
bazı kişiler bunu kabul etmiş ve risaleler halinde de İslami kitabevlerine 
sürmüşlerdir. Kitapçıklarda bu hadisi savunup, onu zayıf gören veya derecesini 
az görenlere körü körüne saldırıyorlar. Yüce Allah bizleri ve onları dosdoğru 
yola hidayet etsin. 

Allah yolunda cihada denk gelecek hiçbir şey yoktur. Söyleyeceğim delil olarak 
sana yeter. 


Ebu Hureyre'den (r.a) rivayetle Nebi'ye (s.a.v) soruldu: 

"Allah yolunda cihad etmeye denk ne var?" 

"Güçyetiremezsiniz" dedi. Üçüncüsünde: 

"Allah yolunda cihad edenin misali, Allah yolunda cihad edenin , evine dönünc- 
eye kadar gündüzleri oruçla, geceleri de ibadet ve kıyamla geçiren adamın misali 
gibidir" dedi. (Müslim, İmare: 29; Tirmizi, Cihad: 1) 

Hadis boyunca anlatılanlar Nefis ile cihad için köşeye çekilenlerin amilleridir. 
Ancak bu işten çok daha büyük olduğu bizzat Allah Rasulu tarafından beyan 
edilmekdedir. 

Yine Ebu Hureyre r.a' den rivayetle bir adam: 

"Ey Allah'ın Rasulü! Cihada denk gelebilecek bir ameli bana göster" 

dedi. Rasulullah (s.a.v): 

"Bulamıyorum" dedi .Sonra: 

"Mücahid çıktığında sen de mescidine girip, kesintisiz gece kıyam (namaz) edip 
, (gündüzleri) oruç tutup iftar edebilir misin?" (Adam): 

"Kim bunu yapabilir?" dedi. (Buhari,Cihad: 2) 

Rasulullah'ın (s.a.v) ashabından bir kişi tatlı su kaynaklarının bulunduğu bir 
vadiden geçti. "İnsanlardan el etek çekip bu vadide kalsam ? Ancak 
Rasulullah'tan (s.a.v) izin almadan bu işi yapamam" diye düşündü. Bunu 
Rasulullah'a (s.a.v) söyleyince Rasulullah (s.av): 

"Yapma ! Şüphesiz Allah yolundaki birinizin (yaptığı cihad) fazileti, 
evindeki yetmiş yıl namazından daha efdaldir. Allah'ın sizi bağışlamasını 
ve cennetine koymasını istemez misiniz? Allah yolunda cihad ediniz .Devenin 
iki süt sağımı arası müddeti kadar Allah yolunda savaşanlara cennet vacib 
olmuştur" (Tirmizi ,Cihad:17) 

Bu son hadiste, cihadı ekber (en büyük cihad olduğu) iddialarını tamamen 
çürütmektedir. Çünkü bu sahabe Rasulullah'tan (s.a.v) insanlardan ayrılıp 
nefsiyle cihad etmek için istekte bulunmuş, Rasulullah onu bundan men etmiş 
ve ondan daha iyisine irşad etmiştir. Sonra bu hadiste dikkat edilmesi gereken 
başka bir espiri de var. Rasulullah'ın (s.a.v): 

"Kim devenin iki süt arası kadar Allah yolunda cihad ederse Cennet 
ona vacip olur.." sözünün genelinden hareketle, Allah yolunda cihad edenler 
, öldürülse de, öldürülmese de cennetle müjdelenmiştir. 

Hadiste geçen "fukava nakati" ,iki süt arası dönem veya sütün sağılıp tekrar 
sütün memelere dönünceye kadar ki zamandır.(EI-Misbahul Münir s. 484) 

Bununla bahsedilen o hadisin mana ve sened bakımından batıl olduğunu 
öğrendik. Ondan başka ibadete layık ilah olmayan Allah'a hamd olsun. Kalemi 
bırakmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu düşünce (sadece nefis ile cihad) 
tamamıyla sofuca bir düşüncedir. Kökeni İslam düşmanlarına dayanmaktadır. 
Onu bırakın arkamıza atın. Nebi'nizin (s.a.v) nasihatine dönünüz: 

"Cihad..., şüphesiz ona hiçbir şey denk gelemez." 


Bu nasihatta, sizin için tüm kötülükleri isteyen -bu kötülükleri ve tuzakları Allah 
onların başlarına geçirsin- komplocu düşmanınızın ithal düşüncelerinden 
sizleri müstağni kılacak güzellikler var. Dolayısıyla cihad hususunda yazılmış 
eserlerde çağdaş bazı yazarların bu hadisten etkilenerek yaptıkları gibi "büyük 
cihad" ya da "nefisle cihad" diye isimlendirmelerinden etkilenmemek gerekir. 

Buradan benim nefisle mücadeleyi inkar ettiğim veya ona değer vermediğim 
kesinlikle anlaşılmasın. Aksine bu konu cihada teşvik, Allah yolunda ölme 
sevgisine has olup, iki şey arasında zihni bulandırmaktan uzak tutmak gerekir. 
Şahıslara cihadın iki nevini söylediğimizde, sanki onlardan birini seçme 
serbestliğini veriyoruz. Bu da cihadın içinin boşaltılması anlamına gelmektedir. 
Böylelikle ortaya seçim sunulmuş küçüğünü seçen safdirik büyüğünü seçen 
akıllı olmuştur. Halbuki sufilerin burada da mütevaziliklerini gösterip 
küçüğünü seçmeleri gerekmez miydi ki? Nefisle cihadın ta kendisi bu değil 
midir? Peki birini diğerine tercih ettiğimizde durum ne olur? Bunu tasavvur 
edebiliyor musunuz? Bunun felaketten başka adı var mıdır? Dedikleri gibi, her 
makama bir söz vardır.(Demir tavında dövülür. Her şey yerli yerince söylenir.) 
Ümmet-i İslam'ın hac rükünlerini öğrenmeye muhtaç olduğu, Zilhicce ayında 
Ramazan orucunun hükümlerinden bahsetmemiz hikmetten değildir. Halbuki 
iki konu da haktır ve ikisi de doğrudur. 

İşte burada selef-i salihinin anlayışları söyledikleri ve yazdıklarındaki fıkıhları 
ortaya çıkıyor. Cihad ile ilgili kitaplarında; Allah yolunda cihad etmenin fazileti, 
Allah yolunda ölmenin fazileti, sahabe ve onlara tabi olanların kahramanlık 
haberlerinden başka bir şey bulamazsın. Bununla birlikte nefisle mücadele 
etme tarafını da ihmal etmediler. Onun için ayrı bir mevzu tahsis edip ismini 
'zühd' koydular. En büyük delilimiz, cihad hususunda ilk defa telifte bulunan 
Abdullah b. Mübarek'in nefis ile cihad için tahsisi ettiği "zühd" adlı eseridir. 
Seleften bir çoğu eserlerinde ibn Mübarek'in yaptığını yapmışlardır. 

Sonuç olarak bu uydurma sözün savunucuları daha en başında ters köşeye 
yatmaktadırlar. Otoritece kabul görmeyen en ılımlısının zayıf dediği bu sözü, 
kendi korkaklık ve miskinliklerine delil alanlar bilsinler ki bu sözde dahi onlara 
en ufak bir kuytu sığınak yoktur. Çünkü bunun savaş dönüşü söylendiği bütün 
rivayet incelemelerinde geçmiştir. 0 halde biran olsun bu sözü sahih sayarsak 
yine de sizin işe küçük cihadddan başlamanız gerekmektedir. Rasulullah da 
(s.a.v) bakın böyle yapmıştır. Sizin yaşantınızın sünnetten delil ve dayanağı 
olmadığı gibi uydurmalardan da bir deliliniz bulunmamaktadır. Doğru söyledi¬ 
ysek Allah'tan yanlışlarsa bizdendir. Ben bu yazımda Mekke Ümmül Kur'a 
Üniversitesi'nde" Meşariul Eşvak" üzerine master yapmış Dr.İdris Muhammed 
ve Dr. Halid İstanbuli'nin ortaklaşa hazırladıkları master tezlerinin başındaki 
hazırlık çalışmasını dayanak aldım. Hadis tahricinde Elbani'nin "Silsiletil ehadi- 
sil daif vel mevzu ve eseruhe esseyyieh fil ummeh" eserinden istifade ettim. 
Allah muvaffak kılsın. Umulur ki Ümmete faydası olur. 

Sonuç: Bu hadis için kim ne dedi? 

Beyhaki: "Zayıf 

Elbani :"Münker" "Silsiletil ehadisil Daif "2460 

İbni Hacer El Askalani: "Hadis değildir İbrahim b. Ebi Ableh'in sözüdür." 

Tesdidul Gavsi 

İmam Suyuti: "Merfu olarak bilmiyoruz." Dürer 170.S 
Zeylai/'Garip Cidden" Tahricül Keşşaf: 2/395 
Ali El Kari El Hanefi. "Aslı Yoktur .Uydurmadır." Esrarul Merfua 
İbni Teymiyye: Aslı Yok ( 11/197) 

Nesai:" Şam ehlinden İbrahim b. Ebi Ableh'in sözüdür.Bu kimse tabiindendir." 
Küna 

İbni Useymin : "Zayıftır veya uydurmadır." Mecmuul fetava ibni useymin 
27/498 


















İstanbul, Adana ve Ankara'da 3 büyük bombalı saldırı yapıldı. Dünya ise bu saldırılardan zerre kadar rahatsız olmadı. Lâkin Paris ya da Brüksel'deki 
bombalı saldırılarda bütün dünyanın kendilerini desteklemek zorunda olduğunu söylediler. İşte aşırıcılığı besleğen unsurlar bunlar... Bu tıpkı bir 
ateşin üzerine benzin dökmek gibi... 


Bu bombalamalar (Brükseldeki patlamalar) Doğu'da meydana gelen hadisel¬ 
erin bir sonucudur. Irak ve Suriye'de Sünnilere reva görülen zulümlerin artık 
gizli saklı bir tarafı kalmadı. Rafızi Şia'lar bütün azgınlarını Sünnilerin üzerinde 
uyguluyorlar. Katliamlar, tutuklamalar, terörizasyon faaliyetleri vb. Suriye'de 
Sünni beldelerine ve köylerine karşı yürütülen yoketme ve bombalama faaliy- 
etlierini de buna ekleyebilirsiniz...Bu durum dünyanın dört bir yanındaki 
Müslümanların, adaletsizlik hissine kapılmasına sebep oluyor. Özellikle de Batı 
dünyasının, bu çatışmaları dindirmek yerine daha da şiddetlendirdiğini 
gördükleri zaman...Onlar Rafizilere, Sünnileri öldürme ve onları katletme 
iznini verdiler. Bu korkunç bir şey! Şayet bir Sünni bu zulme karşı çıkıp kendisini 
müdafaa etmek istese, onun ismini de terörizm, aşırıcılık, fanatiklik gibi 
isimlerle yaftalıyorlar. İşte aşırıcılığın başlaması ve tutunmasının başlıca sebebi 
bu. Avrupadaki bir çok genç Müslüman, kendisini zulüm altındaymış gibi 
hissediyor. 

Bunun sebebi de kendilerine karşı yürütülen bir marjinalleştirme siyasetidir. Bu 
da AvrupalIların onların dinlerini baskı altında tutmaya çalışmasından 
kaynaklanıyor. Hicab'ın yasaklanması ya da İsviçre'de camilere minare 
yapılmasının yasaklanması gibi... Belki de olan bitenin asıl sebebi bu değildir. 
Lâkin İslam Ümmetinin bir değişmez gerçeği vardır; "Bir yerde gerçekleşen bir 
olayın etkisi, muhakkak her yere yayılır." Avrupadaki bir Müslüman, dünyanın 
herhangi bir yerinde zulüm görmekte olan kardeşlerini gördüğü zaman, bu 
olayın faillerine karşı nefret duymaya başlıyor. Batı Dünyası, bu konudaki 
Global politikasını, böylesi hatalı bir temel üzerine bina etmiştir. 


İslam ülkelerinin kendilerine ait mütabakatları olmalıdır. Kendilerini seküleriz- 
min kollarına atmak yerine, bu yolu seçmeliler. Özellikle Allah'ın şeriatının 
ikamesi için gerekli çalışmaları yapmalılar. Alimlere, İslam dini hakkında 
insanları bilgilendirmeleri için fırsat vermeliler. Böylesi birtopluluk, ancak genç 
Müslümanların güvenini kazanmakla ortaya çıkabilir. Lâkin bu bağlamda 
ilerleyen ve Sünneti takip eden alimler, bugün konuşmaktan alıkonup zindan¬ 
lara atılıyorlar. Öyleyse ne ummalıyız? Kim çıkıp doğruları konuşacak? Face- 
book ya da Tvvitter'daki mecnunlar mı? 

Biz ne zaman konuşmak için öne çıksak, Batılılar hemen ortaya çıkıp; "Bu insan¬ 
lar bizi sevmiyorlar, bizim hayatlarımızı sevmiyor ve onu değiştirmek istiyor¬ 
lar." Diye çıkışıyorlar. Bunlarda çok düz bir mantalite var. Kendilerinin çok zeki 
ve kusursuz olduklarını, diğer insanların ise kendilerinden düşük seviyede 
olduklarını düşünüyorlar. İstiyorlar ki bütün dünya onları desteklemek için bir 
araya gelsin. DEAŞ Türkiye'de 3 tane büyük bombalı eylem yaptı ve 
Solcu Komünist PKK da aynı şekilde birçok saldırı yaptılar. Buna 
karşılık tek bir kınama dahi görmedik... Hepsi, Türkiye'nin 
şehirlerinde bombalar patlatan sol tandanslı terör örgütlerinin 
tehlikelerini görmezden geliyorlar. İstanbul, Adana ve Ankara'da 3 
büyük bombalı saldırı yapıldı. Dünya ise bu saldırılardan zerre kadar 
rahatsız olmadı. Lâkin Paris ya da Brüksel'deki bombalı saldırılarda 
bütün dünyanın kendilerini desteklemek zorunda olduğunu söyledi¬ 
ler. İşte aşırıcılığı besleğen unsurlar bunlar... Bu tıpkı bir ateşin üzerine benzin 
dökmek gibi... 



İngilteredeki müslümanlar korku içindeler. Çünkü yöneticiler, daha doğrusu Avrupa Birliğinden çıkış 
programı olan Brexit'i destekleyen güçler asılda ırkçı ve İslam'dan nefret eden kişilerdir. Brexit'i destekleyen 
bu güçler genelde aşırı sağcılardır. Nigel Faraae gibi Londra'nın önde gelen isimleri. Bu ırkçı isimlerin hepsi 
ilginç bir şekilde bir araya gelmiş durumdalar.lşte İngiltere'deki müslümanları korkutan da budur. Bu insan¬ 
lar ne zaman bir araya gelseler, her daim başımıza sıkıntılar açılır. Görünen Trump'un da onları 



El-Sibai 


ibarettir. Onlar. Müslüman ülkelerdeki savaş suçlusu askeri darbeler için önce.sessiz kalır, sonra ise istedikleri 
olduğunda darbecilerin arkasında dururlar. Avrupa Birliğinin tamamı, İslam Ülkelerinin başlarındaki diktatör 
ve baskıcı yönetimleri desteklerler. 





















Endonezya hükümeti, EndonezyalI öğrencilerin fabrikada zorla çalıştırıldığı ve domuz eti yedirildiği iddiası 
üzerine Tayvan Stajyer Programı'm askıya aldı. 

Kompas gazetesinin haberine göre, Tayvan'a staj amaçlı giden 300 EndonezyalI öğrencinin bir fabrikada zorla 
çalıştırıldığı ve domuz eti yedirildiğine ilişkin çıkan haberler üzerine Endonezya, öğrencilerin Tayvan'da staj 
amaçlı başvurduğu programı dondurdu. 

Tayvan'dan ilgili durum açıklığa kavuşana kadar staj amaçlı EndonezyalI öğrencilere vize verilmesini ve staj 
uygulamasını durdurmasını talep ettiklerini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Armanatha Naşir, Endonezya 
Ticaret Ofisi aracılığıyla da konuyu soruşturduklarını ifade etti. 

Naşir ayrıca, EndonezyalI öğrencilerin çıkar ve güvenliğini sağlamak amacıyla ticaret ofisi yetkililerine de 
gerekli tedbirleri alması için talimatı verdiklerini vurguladı. 

Tayvan medyasında hafta sonu çıkan haberlerde, ana muhalefetteki milliyetçi Kuomintang (KMT) partisinden 
milletvekili Ko Chih-en, staj için ülkede bulunan 300 EndonezyalI öğrencinin haftanın 4 günü kontak lens 
üretimi yapan fabrikada zorla çalıştırıldığını ve verilen öğün yemeklerinde domuz eti bulunduğunu belirtti. 
Öğrencilerin haftada sadece 2 gün ders gördüklerini ve bir gün de izin kullandıklarını aktaran Ko, fabrikada 
günde 10 saatlik vardiya ile 30 bin paketleme işi yaptırdıklarını ifade ederek, staj programının üniversite ve 
fabrika yetkililerinin karışılıklı çıkarları doğrultusunda kötüye kullanıldığını söyledi. 

Bu arada iki ay önce de Tayvan'da staj amaçlı bulunan 40 Sri Lankalı öğrencinin, Taipei ve Tainan kentlerin¬ 
deki mezbahalarda zorla çalıştırıldığı basına yansımıştı. 



BİLD - BİLD GAZETESİ, CAMİLERLE TERÖR ARASINDA BAĞ KURAN HABERLER YAYINLADI 


Alman Bild gazetesinin "Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor?" başlıklı haberinde, Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki Merkez Camisi'nin fotoğrafını kullanmasına tepki yağdı. 

Yurt dışından Almanya'daki camilere şüpheli para akışı olduğunu iddia eden haberde terör başlığı ile DİTİB 
camisinin yan yana getirilmesine ülkede yaşayan Türkler başta olmak üzere birçok kesim sosyal medya üzeri¬ 
nden tepki gösterdi. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müslümanlara yönelik saldırıları tahrik ettiği" gerekçesiyle Bild gaze¬ 
tesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 

Yeneroğlu, "Almanya'nın en yüksek tirajlı bulvar gazetesi Bild, bu şekilde terör ve camileri devamlı bir arada 
gösterip, Müslümanlara yönelik saldırıları tahrik ediyor. Redaksiyon (gazete yönetimi), camilere yönelik kun¬ 
daklama girişimlerinin azmettiricisi olmaktan memnun herhalde. Suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini 
kullandı. Almanya'da avukatlık yapan Fatih Zingal ise sosyal medya hesabından, gazetenin söz konusu 
haberine tepki göstererek, gazeteyi sorumlu gazeteciliğe davet etti. Zingal, "Başlıkta 'terör parası' ile fînans 
edilen camiler, resimde görülen ise Köln'deki DİTİB Merkez Camisi. Terör ile hiçbir alakası olmayan en büyük 
cami kuruluşlarından birine ve Müslümanlara karşı işte bu şekilde nefret duyguları alevlendiriliyor. Sorumsuz 
gazetecilikle Bild gazetesinin yaptığı gibi olur." dedi. DİTİB, yazı işlerinden, 'derhal bu art niyetli çarpıtmayı 
düzelterek manşetin yayımlandığı aynı yerde belirgin bir şekilde haberi tekzip etmesi' talebinde bulundu. 
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TRT HABER - DANİMARKA, VATANDAŞLIĞA KABUL SIRASINDA EL SIKIŞMA ŞARTI GETİRDİ 


Danimarka'da geçtiğimiz yaz tartışma konusu olan vatandaşlığa kabul edilmede el sıkışma meselesi yeniden 
ülke gündeminde. Danimarka, vatandaşlığa kabul edilme töreninde, yeni vatandaşların el sıkışmalarını gerek¬ 
tiren bir yasayı kabul etti. Muhalifler, yeni yasanın, dini kurallar gerekçesiyle karşı cinse dokunmaktan 
kaçınan Müslümanları hedef aldığını belirtiyor. Aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi sözcüsü Martin Henriksen, 
vatandaşlık töreninde el sıkışma konusunda yaptığı açıklamada, "Eğer bir kişi bu kadar basit ve anlaşılır bir 
şey yapamazsa, Danimarka vatandaşı olmak için bir neden yoktur" ifadelerini kullandı. Henriksen ayrıca, 1 
Ocak'ta yürürlüğe girecek olan yasanın, “Danimarka'ya uzun zamandır gerçekleşen Müslüman göçü” nedeni¬ 
yle yapılması gerektiğini belirterek, bunun vatandaşlık törenlerinde peçe giyen Müslüman kadınlara yönelik 
bir yasağı izleyeceğini umduğunu da sözlerine ekledi. 
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ISLAMAPHOBIE - FRANSA'DA BAŞÖRTÜLÜ BİR HANIM SOKAKTA BIÇAKLANDI 


Sonia isimli kadın 5 Aralık Çarşamba günü sokak ortasında bıçaklandı. Olay, Sonia 14 yaşındaki kızını 
beklerken gerçekleşti. 

24 yaşındaki saldırganın bir elinde bir bıçak diğer elinde içki şişesi olduğu öğrenildi. 

Saldırgan hiçbir şey söylemeden Sonia’nın boğazının yanına bıçak sapladı. Kadın kaçmaya çalışsa da darbe¬ 
nin etkisiyle yere yığıldı. 

Kadının çığlıklarını duyan bir adam olaya müdahale etti ve etkisiz hale getirdiği saldırganı polis gelene kadar 
bırakmadı. 

Hastaneye kaldırılan kadına 12 gün çalışamaz raporu verildi. Soruşturmada görevli bir yetkili: “Bıçak darbesi 
şahdamarını sıyırıp geçmiş. Çok daha kötü olabilirdi.” şeklinde konuştu. 



Flaman Parlamentosunun geçen yıl kabul ettiği ve hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, 1 
Ocak itibariyle küçükbaş hayvanlar için uygulamaya konuldu. 

Karar, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle ilk etapta büyükbaş hayvanlar için uygulanamasa da büyükbaş 
hayvanların da kesildikten hemen sonra uyuşturulması zorunlu kılınacak. 

Flaman bölgesindeki teknik yetersizliğin giderilmesiyle büyükbaş hayvanların da şoklanmadan kesilmesi 
yasaklanacak. Belçika'da İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasına yönelik tartışmalar geçen 
sene yoğunlaşmış, önce ülkedeki Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya Parlamentosunun Çevre 
Komisyonu, helal kesimin yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti. 

Benzer bir tasarı kısa süre sonra Flaman Parlamentosunda da kabul edilmiş, tartışma Brüksel Parlamento¬ 
suna da sıçramıştı. Flaman bölgesindeki yasağın ardından Valonya'da da yasağın 1 Eylül 2019'dan itibaren 
geçerli olması öngörülüyor. 

İslam inancında helal, Yahudi inancında ise koşer olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan 
kesilmesine getirilen yasaklar ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor. 





















































